Speciaal optreden IntervOcaal bij Balkonfestival

Op 25 juni hadden we met IntervOcaal de eer om op te treden op de tweede dag van het
Balkonfestival in Enschede. We verzamelden bij de flats met de zelfverzonnen Griekse namen Ippotis,
Pyrgos en Ragas aan de Marthalaan en toen iedereen er was liepen we de tuin in. Aansluitend bij de
Griekse namen van de flats en de Griekse liederen die we vandaag zongen, was iedereen in Griekse
stijl uitgedost. Het grootste deel van het publiek was nog bij het vorige optreden bij Villa De Bank,
maar wij hadden al een klein publiek dat bestond uit inwoners van de flats die op hun balkon
stonden. Dat was weer eens wat anders. Op een ander balkon op de derde verdieping stonden Frank
met zijn accordeon, Thea met haar gitaar en de heer Bannink met zijn viool om ons te begeleiden.
Voor dit selecte publiek zongen we alvast enkele voor ons bekende nummers om op te warmen, wat
gelijk al een bijzondere ervaring was.

Toen het echt tijd was voor het optreden kregen we krukjes mee om eerst zelf op te gaan zitten en
daarna het publiek op uit te nodigen. Het optreden bij Villa De Bank was echter enigszins uitgelopen,
waardoor wij er nog wel even van konden meegenieten. Dit repertoire bestond hier uit relatief wat
oudere nummers, die enkele IntervOcalers nog behoorlijk goed konden meezingen. Toen het publiek
bij ons was aangekomen en een plek op de krukjes had ingenomen zongen we als eerste Psintri en
daarna Syrthou Rhodos onder begeleiding van Frank, Thea en de heer Bannink. Hierna liepen we over
het pad naar Villa De Bank, waar het mandoline-orkest Arnisi speelde en wij meezongen. Hierna
maakten we de rest van het optreden van het mandoline-orkest mee. Met dit optreden kwam er
een einde aan dit onderdeel van de dag, we vertrokken weer zingend.

De combinatie van de unieke plek van ons optreden, de originele invulling in Griekse stijl, de
geweldige muzikale begeleiding, de prettige omstandigheden en het enthousiaste publiek maakten
dit optreden tot een geweldige ervaring!



